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Zevende zondag van de herfst  
 
Orgelspel Andante con tenerezza (Sonata A-Dur) - C.P.E. Bach (1714-1788)  
VOORBEREIDING 
 
Welkom en (staande) zingen openingslied 149; 1 en 2 
‘Halleluja! laat opgetogen’ 
Bemoediging en gebed van toenadering 
Vervolg openingslied 149; 3 ‘Halleluja! laat opgetogen’ 
Groet (hierna zitten)   
Kyriegebed, elk van de drie beden wordt afgesloten 
met gezongen Kyrie 
Glorialied 146a; 1, 4 en 5  
‘Laat ons nu vrolijk zingen’ 

 
HET WOORD   
 
Gebed van de zondag 
Korte inleiding op de Bijbelteksten 
Lezing uit de Schrift I: Psalm 139: 1 - 8  
Zingen lied 139; 4 en 5 ‘Waar vlucht ik voor uw aangezicht?’ 
Lezing uit de Schrift II: Marcus 12: 18 - 27 
Zingen lied 650; 1, 2, 3, 6 en 7 ‘De aarde is vervuld’ 
Woorden bij het WOORD 
 
ANT-WOORD 
 
Muziek Air - S. Wesley (1766-1837)  
Lied ‘Nog voor wij woorden hebben’ (t. Sytze de Vries, m. lied 968) 
Diaconale mededelingen 

1. Kerk en diaconie 
2. Kerk in Actie; Ghana  

We kunnen het ons nu nauwelijks nog voorstellen: dat je geen boeken in huis hebt. 
Misschien kennen we de verhalen van vroeger, van vaders, moeders, opa’s, oma’s: 
dat er maar een enkel boek in huis was. En hoe kostbaar bezit dat was. In het 
achtergestelde noorden van Ghana komen kinderen die op de bijbelclub zitten met 
zo’n kostbaar boek thuis: een Bijbel vol boeiende verhalen en mooie platen. Een Bijbel 

Farizeeën in de tempel 



  

in hun eigen taal. Kinderen hebben daaruit leren lezen op de bijbelclub. Ze lezen hun 
familie eruit voor. Ouders, broertjes en zusjes luisteren ademloos mee. Een kostbaar 
bezit. Ouders zijn trots om hun kinderen te horen voorlezen. Zeker als ze zelf 
analfabeet zijn. En goed lezen in hun eigen taal helpt kinderen ook om beter mee te 
komen op school, waar het onderwijs al gauw in het Engels is, de hoofdtaal in Ghana.  
We bevelen deze collecte van Kerk in Actie voor bijbelclubs in Noord-Ghana van harte 
bij jullie aan. 

Collecte tijdens orgelspel Gavotte (Franse Suite G-Dur) - 
J.S. Bach (1685-1750)  
Dankgebed, voorbeden, elke voorbede wordt afgesloten met  
gezongen acclamatie 368j ‘Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk’ 
Gebed in stilte - Onze Vader 
 
GEZEGEND VERDER 
 
Zingen slotlied 657; 1, 3 en 4 ‘Zolang wij ademhalen’ 
Zegen, beantwoord met zingen Amen (3x) 
Orgelspel Praeludium G-Dur  
F. Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)  

_____________________________________ 
Na afloop is er koffie/ thee. Welkom! 
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